




“ Paulus, een apostel
– geroepen, niet
vanwegemensen, ook
niet door een mens,
maar door Jezus
Christus en God de
Vader, DieHem uit de
doden opgewekt heeft –
en al debroeders die
bij mij zijn,
aan degemeenten van
Galatië.



“ Genade zij u en vrede
van God de Vader en van
onze Heere Jezus
Christus,
Die Zichzelf gegeven
heeft voor onzezonden,
opdat Hij onszou
ontrukken aan de
tegenwoordigeslechte
wereld,
overeenkomstig de wil
van onze God en Vader.”



“ Hem zij deheerlijkheid
in alle eeuwigheid.
Dat isWaar.” ( = Amen)


