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E&R 277 – Martha, Martha 
Martha, Martha 
Leg je bezem neer 
Al dat werken komt een and're keer 
Martha, Martha 
Altijd in de weer 
Kies het beste deel 
Luister naar de Heer 
 
Ik moet werken, bezig zijn 
Want dat vindt de Heer zo fijn 
Nee, zegt Jezus, wees nou stil 
Luister eerst naar wat Ik wil 
 
Martha, Martha... 
 
Ik moet werken, steeds maar weer 
Want dat doe ik voor de Heer 
Nee, zegt Jezus, dat gaat mis 
Weet je wat belangrijk is? 
 
Martha, Martha... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie zondag 6 maart 2016 14:30 
 
Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ 
liefde 
Zie de stroom van Jezus' liefde 
overstelpend als een vloed. 
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht 
met zijn eigen kostbaar bloed. 
Wie kan zwijgen van zijn liefde 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 
 
Aan het kruis werd Jezus' offer 
tot een bron die altijd blijft. 
Door de sluizen van Gods goedheid 
stroomde zijn barmhartigheid. 
Een rivier van diepe liefde 
daalde uit de hemel neer, 
bracht ons vrede met de Vader, 
schonk de wereld leven weer. 
 
Het is uw volmaakte liefde, 
die mijn diepste angst verdrijft. 
Vol vertrouwen mag ik komen, 
waar uw rechterstoel verrijst. 
Want mijn rechter is mijn redder, 
mijn verlosser pleit voor mij. 
Hij heeft zelf mijn straf gedragen; 
Jezus, mijn gerechtigheid!  
Wie kan zwijgen van zijn liefde, 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 


