
26 februari 2017

Liturgie morgendienst
Projectlied zondagsschool en KND

Psalm 119 vers 17 OB

Psalm 119 vers 53 OB

Lied 40 vers 1, 2 en 3 OPW

Schriftlezing Lucas 4: 1 t/m 15 HSV

Efeze 6: 10 t/m 20 HSV

Lied 429 OPW

Verkondiging Verzoeking heeft geen

kracht met u aan mijn zij.

Psalm 71 vers 1 en 3 LvdK

Gezang 476 vers 1 en 5 LvdK

Projectlied zondagschool en KND
Wij zijn op weg naar het moment
dat alles anders is voorgoed,
want Jezus die ons falen kent,
Hij sterft voor ons, maakt alles goed

Veel uren zijn voorbijgegaan.
Jezus kijkt alle mensen aan
en ziet een vrouw die weinig heeft,
maar toch de Heer haar schatten geeft.

Lied 40 vers 1, 2 en 3 OPW
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Lied 429 OPW
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.



Liturgie middagdienst
Psalm 148 vers 1 en 3 OB

Psalm 103 vers 4 NB

Schriftlezing Psalm 104: 1-15, 19 en 24

Lied 334 OTH

Verkondiging Schepping of evolutie

Psalm 147 vers 3 en 6 OB

Lied 479 vers 1 en 4 LvdK

Psalm 99 vers 8 OB

Lied 334 OTH
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!


