
Liturgieën zondag 16 oktober 2016

Morgendienst
Psalm 27 vers 1 en 2 LvdK
Lied 244 vers 1, 3 en 4 ZG
Psalm 33 vers 10 OB

Jakobus 1 vers 1 t/m 18 HSV
Lied 502 OPW
Verkondiging
Lied 343 OPW
Gezang 399 vers 3 en 1 LvdK

Lied 244 vers 1, 3 en 4 ZG
1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot
in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur
in ons branden -
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!

3. Heer, houd ons vast als wij toch uw
geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer
willen weten,
kom dan met vuur -
uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.

4. Vader, U loven wij - draag ons door
schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog
blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

Opwekking 502
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Opwekking 343
Heilige Geest van God,)
vul opnieuw mijn hart.)2x

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.



Middagdienst
Psalm 34 vers 1 en 2 OB
Psalm 46 vers 1 DNP
Lied 121 OPW

Joh. 15 vers 18 t/m 27 HSV
Rom. 6 vers 1 t/m 9 HSV
Zondag 28 HC

Gezang 312 vers 1 en 3 LvdK
Psalm 68 vers 10 OB
Gezang 416 vers 1, 2, 3 en 4 LvdK’13

Psalm 46 vers 1 DNP
God, onze burcht, blijft voor ons zorgen,
in nood zijn wij bij Hem geborgen.
Wij krimpen niet van angst ineen,
al wankelt alles om ons heen,
al worden door de woeste golven
de hoge bergen haast bedolven:
De God van Jakob staat ons bij,
in zijn bescherming schuilen wij!

Lied 121 OPW
De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Gezang 416 vers 1, 2, 3 en 4 LvdK’13
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


