
 

 

Opwekking voor Kids 86 – Veilig in Jezus’ armen 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Veilig ben ik bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Er is nergens een plek, waar ik zo veilig ben. 

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet. 

En is het net alsof niemand me ziet. 

Net of er niemand meer is die me mist. 

Dan mag ik weten dat Jezus er is. 

 

Als ik door anderen soms wordt gepest. 

Zeggen ze;” Nee, jij hoort niet bij de rest”. 

Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 

Hij is mijn vriend en ik hoor bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Veilig ben ik bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Er is nergens een plek, waar jij zo veilig bent. 

Er is nergens een plek, waar jij zo veilig bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 136 – Abba, Vader 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

Abba, Father, let me be 

Yours and Yours alone. 

May my will forever be evermore Your own. 

Never let my heart grow cold. 

Never let me go. 

Abba, Father, let me be Yours 

and Yours alone. 

 


