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Opwekking 687: Heer wijs mij Uw weg
1 Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Op Toonhoogte 400: Er is iemand

Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft

Dat is Jezus, dat is Jezus

Je kunt Hem niet zien, maar ik weet dat Hij leeft
Dat is Jezus

Ik klap in mijn handen, ik dans van plezier
Hij is niet ver weg, Hij is hier

Kom en kijk maar

Ik voel me zo rijk

Er is lemand die vreselijk veel om mij geeft
Dat is Jezus.
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Johannes de Heer 928: Ga nu heen in vrede
1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.



