
de Bruid wordt klaargemaakt Lc.24: 30-32

30  En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel 

aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En 

toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.

31  En hun ogen werden geopend, en zij herkenden 

Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.

32  En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet 

brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en 

voor ons de Schriften opende?

Ben je er klaar voor…? 

…voor de ontmoeting met Hem ?!



de Bruid wordt klaargemaakt Lc.24: 30-32

…vrienden die elkaar versterken in hun ongeloof…

…de Heere Jezus toont niet zijn handen – maar legt 

hen de Bijbel uit… want daarin leer je het Leven 

volgens Gods plan kennen !

…keer terug naar de broeders en zusters … 

… dan ontmoet je Hem !

Ben je er klaar voor…? 

…voor de ontmoeting met Hem ?!


