
Een eenzame profeet Micha 1: 8-9

Typ hier uw tekst

Micha Zondag - 16 oktober 2016



Wat is Micha’s pijn?
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Herkent u… 
herken jij… 
de pijn van Micha 
in jouw hart ?



Een eenzame profeet Micha 1: 8-9

Herkent u… 
herken jij… 
de pijn van Micha 
in jouw hart ?

8 ‘Hierover zal ik rouw 

bedrijven en weeklagen, zal ik 

berooid en naakt mijn weg 

gaan, zal ik huilen als de 

jakhalzen, en klaaglijk roepen 

als de struisvogels. 9 Want zijn 

wond is ongeneeslijk, want zij 

reikt tot aan Juda, zij raakt tot 

aan de poort van mijn volk, tot 

aan Jeruzalem!’

Wat is Micha’s pijn?



Wat is Micha’s pijn?

Een eenzame profeet Micha 1: 8-9

Herkent u… 
herken jij… 
de pijn van Micha 
in jouw hart ?

Paulus in Romeinen 12: 9

Laat de liefde ongeveinsd zijn. 

Heb een afkeer van het kwade… 

…en houd vast aan het goede
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Wat is Gods antwoord?



Laat de Heere HEERE tot u 

spreken !!!
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Herkent u… 
herken jij… 
de pijn van Micha 
in jouw hart ?

2 ‘Luister, volken, allemaal! Sla 

er acht op, aarde, met al wat u 

bevat! 

En laat de Heere HEERE

Getuige tegen u zijn,

de Heere, uit Zijn heilige tempel’

Wat is Gods antwoord?



Laat de Heere HEERE tot u 

spreken !!!
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Herkent u… 
herken jij… 
de pijn van Micha 
in jouw hart ?

2: 7 ‘U die huis van Jakob 

genoemd wordt, 

komt de Geest van de HEERE 

soms tekort?

Zijn dat Zijn daden? 

Doen Mijn woorden geen goed 

bij hem die oprecht wandelt?’



Micha geeft zijn pijn aan de 

HEERE.

En u? // Jij ? 

Wat is er in jouw hart ?

Welk  antwoord geef jij de 

Heere HEERE ?

Wie hier tegenover Hem zwijgt 

is daar met stomheid geslagen
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