Zondag 20 juli 2014

middagdienst

Gezang 442 versl1,2,3en4 LvdK
Psalm 25 vers4d en 6 OB
Schriftlezing: Marcus 10: 17-22 HSV
Psalm 34 verslend NB
Psalm 62 verslen5 NB
Gezang 464  vers1 LvdK
Gezang 464  vers 2 LvdK

Schriftlezing: Marcus 10 vers 17 t/m 22
Herziene Statenvertaling

De rijke jongeling

17 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan,
snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de
knieén en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik
doen om het eeuwige leven te beérven?

18 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij
goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.
19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen;
u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals
getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer
uw vader en uw moeder.

20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze
dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af.

21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei
tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult
een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het
kruis op en volg Mij.

22 Maar hij werd treurig over dat woord en ging
bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.



