
 
Opwekking 17 
Ja, God is goed, 
ja, God is goed, 
ja, God is goed, 
God is goed voor mij. 
 

God heeft mij lief, 
God heeft mij lief, 
God heeft mij lief, 
ja, God heeft mij lief. 

 
Да, Бог хорош, 
да, Бог хорош; 
да, Бог хорош, 
Он хорош для нас. 
 

Da, Bog charosj, 
da, Bog charosj, 
da, Bog charosj, 
On charosj dlja nas. 

 
Он любит нас, 
Он любит нас; 
Он любит нас, 
да, Он любит нас. 
 

On ljoebiet nas, 
On ljoebiet nas, 
On ljoebiet nas, 
da, on ljoebiet nas 

 
 
Psalm 84 
Как блажен, как приятен мне, 
Господь, Твой дом и жилище, 
Гдe имя Tвоё средь людей. 
Как я желаю в храм войти, 
Стать ближе к Господу силы. 
Нет в cердце большего желанья, 
Чем восторгаться Господу. 
Он даёт жизнь, и я живу. 
 

Kak blázjen, kak pri-áten mnjè 
Gaspòd’, Twoj dom ie zjíeliesje, 
Gdjè iemja Tvajo sré-ed ljóed’mie. 
Kak ja zjelájoe f-chram wajtíe, 
Stat’ blíezje k-Gòspodoe síeli, 
Njèt f-sèrdtse bòl’sjewo zjeláanje, 
Tsjèm wastorgàtsa Gospodoe, 
On dajòt zjizn’ ie ja zjiwoe. 

 
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om ’s HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft 
 


