Liederenblad morgendienst 28 september 2014
Schriftberijming 1

(naar Deuteronomium 6:4-9)

1 Hoor Israél, de HEERE,
enig is onze God -

Hem liefhebben, Hem eren
dat is het hoogst gebod!
Gij zult uw God beminnen,
Hem dienen, dag en nacht,
met hart en ziel en zinnen
en met geheel uw kracht.

2 Laat voor dit woord des HEEREN
uw hart een woning zijn;

laat kinderen het leren,

vertel het groot en klein;

gij zult erover spreken

alwaar gij zit of staat,

het worde taal en teken

alwaar gij komt of gaat.
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Morgenzang

3

Dat wij ons ambt en plicht, o Heer',
Getrouw verrichten tot Uw eer.

Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid' en in ons woon'!

4
Zie op ons neder in gena,

Opdat ons werk voorspoedig ga,
En scheld ons alle misdaan kwijt,
O Heer', die vol ontferming zijt.

6

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word' verstoord;
Sterk leraars, sterk onz' overheid,
In 't werk, door U hun opgeleid.



