
Schriftberijming 26 

(naar Hebreeën 10:19-25) 

1 Wij mogen tot Gods woning gaan, 
vrijmoedig binnentreden, 
want Christus heeft de weg gebaand, 
Hij heeft voor ons geleden. 
Hij is het die ons volgen doet. 
Verzoend door zijn vergoten bloed 
is al wat wij misdeden. 

5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, 
trouw in zijn naam vergaderd. 
De tijd snelt haastig naar zijn eind, 
de grote dag komt nader. 
Laat luider onze roep zijn: kom, 
o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, 
het huis van onze Vader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftberijming 33 

(naar Openbaring 7:13-17) 

1 Wie zijn het die daar komen 
in stralend wit gekleed? 
Hun rouw is weggenomen - 
de maaltijd is gereed! 
Zij komen, groot en klein, 
uit angst en uit verdrukking, 
en zingen in verrukking; 
voorbij is alle pijn! 

2 Zij hebben hun gewaden 
gewassen in het bloed: 
het Lam heeft in genade 
voor hen de schuld geboet! 
Hun lied klinkt hoog van toon, 
want dag en nacht vereren 
zij God, de Heer der heren, 
lofzingend voor de troon! 

3 Gods tent zal bij hen wezen, 
Hij zelf: de Vredevorst! 
Daar zal geen hitte wezen, 
geen honger en geen dorst; 
daar zal met stok en staf 
het Lam de schapen weiden, 
naar water hen geleiden - 
hun tranen wist Hij af! 

 


