
Schriftberijming 12 (naar Jesaja 53) 
 
1 Wie heeft geloofd Gods woord aan de profeet? 
Wie kent Gods knecht, ontluisterd in zijn leed, 
gegeseld en, met ruwe spot ontkleed, 
aan 't kruis geslagen? 
Wie zou aan Hem zijn levensnood ooit klagen, 
die werd vermoord? Wie zal door kracht van boven 
tot zijn behoud in zulk een Vorst geloven, 
aan 't hout doorboord? 
 
 
3 Hij, Man van smart, veroordeeld voor 't gerecht, 
Hij droeg de vloek, die ons was aangezegd. 
't Is onze smart, die op Hem werd gelegd. 
Ons overtreden 
heeft Hem verwond; de ongerechtigheden, 
door ons begaan, 
zijn op Hem neergekomen; 
de straf, die ons de vrede toe doet stromen, 
die nam Hij aan. 
 


