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Zondag 2 april 2017

klok 11.55

Het is vijf voor twaalf, Jezus zou 

de dingen nog zo kunnen laten 

gaan dat Hij niet hoeft te 

sterven. Pilatus is nodig om de 

straf uit te voeren. Hij 

ondervraagt Jezus. Maar Jezus 

zwijgt. Pilatus ziet geen kwaad 

in wat Hij zei en deed. Jezus is 

inderdaad geen opstandeling, 

maar iemand die het leven van 

mensen wil herstellen en 

vernieuwen. De laatste 

mogelijkheid voordat het, 

volgens ons als mensen, te laat 

is wordt door Jezus niet 

gebruikt.











Het moment dat alles verandert

Marcus 15:1-15




