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Liefde voor Jezus (Mattheüs 26:1-25)

Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij 

binnenkort gevangen wordt genomen en 

zal worden gedood. Zijn leerlingen kunnen 

niet geloven dat dat écht gaat gebeuren. 

Als ze ’s avonds aan het eten zijn, komt er 

ineens een vrouw naar binnen met een 

potje, een kruik. In die kruik zit een dure 

olie die heel lekker ruikt. Met die lekkere 

olie zalft ze Jezus’ voeten. De leerlingen 

van Jezus schrikken, wat doet ze toch? 
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Maar Jezus vindt het heel lief van de 

vrouw. De vrouw laat zien hoeveel ze van 

Hem houdt. 

Eén van de vrienden van Jezus houdt niet 

meer zoveel van Hem. Hij laat Jezus in de 

steek. Het is Judas, hij gaat naar de 

hogepriesters om hen te helpen om Jezus 

te doden. Hij houdt dat wel geheim, hij 

vertelt hierover niets aan de andere 

leerlingen of aan Jezus.

We hangen nu een hart op bij de 

projectverbeelding, een hart omdat de 

vrouw met haar olie liet zien hoeveel ze 

van Jezus hield. 

Hoe laten wij zien hoeveel we van Jezus 

houden?

Samen op weg 

naar Pasen…


