.

1. Presentatie
Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Br. Bert-Jan Wever en Zr. Petricia Wever-Wubs hebben te
kennen gegeven dat zij hun kind Elsien Evelyn willen
laten dopen.

2. Onderwijs

Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt
bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Here
Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht
gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en
hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al
wat Hij geboden had.



.

In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop
gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus
gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Met Hem zijn we dan
begraven door de doop in de dood opdat gelijk Christus
uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader
Z0 00K wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van
het Koninkrijk van God, overeenkomstig het woord van
Jezus:

“Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet,
want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”.



.

Het volk Israel trok met zijn kinderen uit Egypte, het land
van duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de
woestijn op weg naar het beloofde land.

Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en
opdracht.

Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt
[bij het volk Israel] het verbond ingescherpt door het
teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag
na de geboorte.

Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de
gelovigen besneden in Christus, met een besnijdenis die
geen werk van mensenhanden is, daar zij met Hem
begraven zijn in de doop.



.

Z0 heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook
aan de kinderen de doop bediend.

De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging
nodig hebben, aangezien de Schriften ons leren dat wij in
zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk
niet binnengaan tenzij wij wedergeboren worden.

Nu wil God ons geven wat Hij van ons vraagt. Daarvan is
de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest het teken en zegel.



.

In de Naam van de Vader gedoopt worden, is een teken
en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn
genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te
kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt
tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

In de Naam van de Zoon gedoopt worden, is een teken
en zegel dat de Here Jezus al onze zonden afwast op
grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met Hem
opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.



.

3.

Doopgedachtenis

Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons
tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn
aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we
Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met
heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze
krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven
moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een
nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonden
vallen — we zijn en blijven immers zwak — dan moeten we
niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven
doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en
een vast teken dat het verbond met God eeuwig is.



