Opwekking 502 —
Jezus ik wil heel dicht bij u komen

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,

in uw nabijheid wil 'k zijn.

Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.

Uw schaduw beschermt mij,

uw troon is mijn toevlucht.

U bent mijn leven, mijn eer

ELB452 -
Jezus Is De Goede Herder

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal

Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

ELB413 -
Lichtstad met uw paarlen poorten

1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

2 Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit

en de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

3 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

4 Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem

in de stad met paarlen poorten,

in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Opwekking 710 —
Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn



