
 
 

Zingende Gezegend 98: 2 en 5 (wijs: Gez. 300)  
 
2. Eén is waard het boek te lezen  
staande voor Gods hoge troon:  
slechts de leeuw die lam wil wezen,  
koning met een doornenkroon –  
Hij, verrezen, zal genezen; 
wie een slaaf was, werd een zoon! 
 
5. Zie, het boek van Gods historie  
is ontsloten, en het wacht  
tot het volk van zijn victorie  
zingen zal uit alle macht:  
Lof, aanbidding, wijsheid, glorie,  
zij het lam, voor ons geslacht! 
 
 

De Nieuwe Psalmberijming 98: 1 
 

1. Zing een nieuw lied om God te eren, 
die grote daden heeft verricht. 
Zijn sterke arm bleek niet te keren. 
Zijn recht kwam stralend aan het licht. 
Hij wilde zich in liefde buigen 
tot ons, het volk dat met Hem leeft. 
De hele wereld kan getuigen 
dat Hij het is die redding geeft. 


