
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftberijming 2 (Melodie: LvdK 231) 
 

1. Geloofd zijt Gij, God onze HEER, 
in eeuwigheid geprezen! 
U is de majesteit, de eer, 
hoog is uw roem gerezen. 
Want al wat in de hemel woont 
en al wat leeft op aarde 
behoort aan U, die hoog gekroond 
het koningschap aanvaardde. 
 

2  In majesteitelijke pracht 
beheerst Gij al uw werken. 
Uw hand heeft alle kracht en macht; 
wat zwak is kunt Gij sterken. 
Nu willen wij in eeuwigheid 
U eer en dank bewijzen; 
o God, uw naam, uw heerlijkheid 
is groot en zeer te prijzen! 

 
4. Wat Gij, o onze God en HEER 

ons wilde toevertrouwen, 
dat is van U - Gij krijgt het weer 
om U een huis te bouwen. 
O HEER die onze harten proeft, 
wij zijn oprecht genegen 
te geven wat uw dienst behoeft; 
wij geven van uw zegen. 
 

 
 
 


