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Daarna zal het geschieden dat Ik 
Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en 
uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen 
dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen 
zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen 
zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

God stort Zijn Heilige Geest uit
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de Heilige Geest:
- vult je met liefde voor de Heere Jezus Christus en 

voor God
- leert je de Waarheid lief te hebben. Gods Woord is 

de Waarheid.
- leert je om Gods Woord te bewaren en te doen

God stort Zijn Heilige Geest uit
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de Heilige Geest:
- staat lijnrecht tegenover de geest van de wereld

- brengt je in de strijd tegen de zonde en onrecht
- doet je verlangen dat anderen ook Jezus leren 

kennen om behouden te worden = pijn om mensen 
die verloren gaan

God stort Zijn Heilige Geest uit
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- probeert je over te halen om je lichaam of geest te 
verontreinigen.

- is er op uit dat jij jezelf 
kapot maakt / schade doet.
(groepsdruk)

hoe herken je een 
wereldgeest / demon?
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- verdraait de Woorden van Christus Jezus
- past Gods Woord aan aan onze wensen (waar wij 
weerstand tegen de Bijbelse Boodschap ervaren), 
zodat we met een ingebeelde hemel verloren gaan.

hoe herken je een 
wereldgeest / demon?
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- Houdt “ik” op de troon en wil Christus voor mij 
laten knielen.

hoe herken je een 
wereldgeest / demon?
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De Heilige Geest

Helpt me om me te 
bekeren en doet me 
verlangen om Jezus 
Christus vol liefde te 
aanbidden en te dienen, 
want Hij is mijn 
aanbidding waard!
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Kies door de Heilige Geest geleid 
voor het leven met Jezus Christus!

w a n t

dat is leven in vrede met God

God stort Zijn Heilige Geest uit



Wereld van Verschil Joël 2: 28-32

God wil heel intiem met je omgaan! 
Hij komt in je wonen!

God stort Zijn Heilige Geest uit

Hij neemt niet alleen de angst voor de wederkomst 
weg – Hij doet je er steeds meer naar uitkijken!


