
Gevangen Lucas 22: 47- 54 - 61

1. Judas: Gevangen in verkeerde verlangens

2. Jezus: Gevangen om aan gevangenen vrijlating 

te verkondigen

3. Petrus: Gevangen; maar het verlangen om bevrijd 

te worden is verhoord



Gevangen Lucas 22: 47- 54 - 61

47 En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een 

van de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit en 

kwam bij Jezus om Hem te kussen.

1. Judas: Gevangen in 

verkeerde verlangens



Gevangen Lucas 22: 47- 54 - 61

54 En zij namen Hem gevangen en voerden Hem 

weg en brachten Hem in het huis van de 

hogepriester. En Petrus volgde op een afstand.

2. Jezus: Gevangen om aan 

gevangenen vrijlating te 

verkondigen



Gevangen Lucas 22: 47- 54 - 61

61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. 

En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, 

hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan 

gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend 

hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. 

3. Petrus: Gevangen; 

maar het verlangen 

om bevrijd te 

worden is verhoord


