
Getsémané; bijna tijd Mc.14:32b

Zij kwamen bij Gethsémané, een tuin op de helling 

van de Olijfberg: “Ga hier zitten” zei Jezus tegen 

Zijn discipelen “Ik ga iets verderop bidden.”

Jezus moet dit 

alleen doen
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Ook de drie 

toegewijde 

discipelen mogen 

niet verder
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Maar ze zijn 

getuige van Jezus’ 

angst en verdriet 

om onze zonde
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én aan het einde 

ook van de rust 

die Hij krijgt!
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niet Mijn wil, 

maar Uw wil moet 

gebeuren

= gehoorzaamheid
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kunnen jullie niet 

met Mij mee 

bidden?

• moe

• niet begrijpen
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overgave aan Gods wil

>  God geeft nieuwe kracht:

Een engel uit de hemel 

versterkt Jezus! (Lc.22: 43)
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Jezus gaat gevuld de strijd 

in…

… want God hoort Zijn 

gebed!
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