‘MZijn Naam zegt alles! H.C. Z0.36-37

GOD, EN GOD ALLEEN, IS DE VREUGDE VAN
ONS EEUWIG THUIS

U zult Mij zoeken en
Mij vinden, wanneer
U Mij zoekt met Uw
hele hart 3




Ex.20: 7:

U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel
gebruiken, want de HEERE zal niet voor
onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.



.T‘gZijn Naam zegt alles! H.C. Z0.36-37

Vraag 99: Wat wil het derde gebod?

Antwoord: Dat wij niet alleen met vioeken of met een
valse eed, maar ook door onnodig zweren
de Naam van God niet lasteren of
misbruiken

en evenmin door stilzwijgend toe te zien
aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel
Krijgen.

Wat is het 3e gebod? Dat we niet vioeken, of zwijgen als Gods
naam wordt misbruikt, maar met liefde over Hem pratén




‘qZun Naam zegt alles! H.C. Z0.36-37

Vraag 99: Wat wil het derde gebod’?

Antwoord: Kortom, dat wij de heilige nhaam van
God niet anders dan met ontzag en
eerbied gebruiken,

opdat Hij door ons op de juiste wijze
wordt beleden, aangeroepen en in al
onze woorden en werken geprezen.

Wat is het 3e gebod? Dat we niet vioeken, of zwijgen als Gods
naam wordt misbruikt, maar met liefde over Hem pratén
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Vraag 100: Is het dan zo’n grote zonde Gods Naam
door zweren en vloeken te lasteren, dat
God ook toornig is op hen die niet
zoveel als hun mogelijk is, het vioeken
en zweren helpen weren en verbieden?

Antwoord: Jazeker, want geen zonde is groter en
vertoornt God meer dan het lasteren van
zijn Naam. Daarom heeft Hij ook
bevolen dat met de dood te straffen.




(""Zijn Naam zegt alles! H.C. Z0.36-37

Pijnlijk voorbeeld, Lev.24: 12-13:

Zij namen hem in hechtenis om in afwachting van het
bevel van de HEERE over hem een beslissing te
nemen. De HEERE sprak...

 Allen die het gehoord hebben moeten hun
handen op zijn hoofd leggen.

 Heel de gemeenschap moet hem stenigen.

* ledereen die vloekt moet zijn zonde dragen.

e Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker
ter dood gebracht worden.




Pijnlijk voorbeeld, Lev.24: 12-13:

Zij namen hem in hechtenis om in afwachting van het
bevel van de HEERE over hem een beslissing te
nemen. De HEERE sprak...

Vis.17: Ook als iemand welke mens dan ook om het leven
brengt, moet hij zeker gedood worden.

* lasteren = hetzelfde wensen als de mensenmoordenaar
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Pijnlijk voorbeeld, Lev.24: 12-13:

Zij namen hem in hechtenis om in afwachting van het
bevel van de HEERE over hem een beslissing te
nemen. De HEERE sprak...

Verstrekkend !

Vis.23 Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling
als voor de ingezetene, want |k ben de HEERE, uw God

e Qok de vreemdeling is schepsel van God
* Bij God te gast in Zijn land / schepping

 Wie de gastheer dood wenst is niet welkom in zijn huis!
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Vraag 101: Maar mag men ook in geloof bij de
naam van God een eed zweren?

Antwoord: Ja, als de overheid het van haar
onderdanen verlangt of als het om
andere redenen noodzakelijk is om
daardoor trouw en waarheid te
bevestigen, en dit tot eer van God

en tot heil van de naaste.

Mag je zweren bij Gods naam? Ja, als de overheid dat vraagt
of de situatie er toe dwingt. Doe het tot Gods eer °




Vraag 101:

Antwoord:

Maar mag men ook in geloof bij de
naam van God een eed zweren?

Want een dergelijk zweren berust op
Gods Woord en is daarom ook door de
heiligen in het Oude en Nieuwe
Testament met recht in gebruik geweest.



$ Zijn Naam zegt alles! H.C. Z0.36-37

Vraag 102: Mag men ook bij de heiligen of bij
andere schepselen een eed zweren?

Antwoord: Nee, want een rechtmatige eed zweren
is God aanroepen, dat Hij, die alleen het
hart kent, de waarheid bevestigt en mij
straft als ik vals zweer. Deze eer komt
geen schepsel toe.

Mag je bij heiligen of andere schepselen zweren? Nee, zweren
= God aanroepen. Hij weet of het waar is, anderen niet.




Wat is het verschil met Matth.5: 33-377

“Ik zeg u: Zweer in het geheel niet (...) laat uw
woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat
hierboven uitgaat, is uit de boze. (...) Weest u
dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen

is, volmaakt is.”



‘MZijn Naam zegt alles! H.C. Z0.36-37

GOD, EN GOD ALLEEN, IS DE VREUGDE VAN

ONS EEUWIG THUIS

U zult Mij zoeken en
Mij vinden, wanneer
U Mij zoekt met Uw
hele hart 3




