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Vraag 86:  

Aangezien wij 
uit al onze ellende 
zonder enige verdienste van onze kant 
alleen uit genade 
door Christus verlost zijn, 
waarom moeten wij dan nog goede werken 
doen?

Waarom moeten we goede daden doen? 
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1e:

Omdat Christus, 

nadat Hij ons met zijn bloed heeft gekocht 

en bevrijd, 

ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn 

beeld vernieuwt, 

opdat wij God met geheel ons leven 

dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden 

en Hij door ons geprezen wordt. 
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2e:  

opdat ieder voor zichzelf door de vruchten 

verzekerd zal zijn van zijn geloof; 

en onze naaste door onze godvruchtige 

levenswandel ook voor Christus gewonnen 

wordt
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Vraag 87:  

Kunnen dan diegenen 
die in hun goddeloos, ondankbaar leven 
voortgaan 
en zich niet tot God bekeren, 
niet zalig worden?
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Antw:

Volstrekt niet, 
want de Schrift zegt dat 
geen ontuchtpleger, geen afgodendienaar, 
echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, 
lasteraar, rover, of zo iemand het rijk van 
God beërven zal. 

[1 Kor. 6:9; Ef. 5:5-6]
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“De vrucht van de Geest is echter:

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“Wie van Christus zijn, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en 

begeerten gekruisigd”
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