
God geeft een rantsoen voor onderweg
Zondag 28

Romeinen 6: 5

Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen 

gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met 

hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; 
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Romeinen 6: 6 

Dit is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan 

het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen 

aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet 

meer beheerst door de zonde. 
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Johannes 15: 20

Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf 

staat niet boven zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, 

zullen zij ook u. 

Vervolgen.  Als zij 

Mijn woord bewaard 

hebben, zullen zij 

ook het uwe 

bewaren.
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Vr.+Antw. 75 – Bewustwording // Bewustmaking

Avondmaal = verzekering / zekerheid dat ik deel heb 

aan offer wat Christus voor ons bracht.

Bij bevel beloofde Christus: Zijn Lichaam en bloed 

zijn geofferd en voor mij gegeven, zoals brood en 

wijn. Ik zie, ontvang, proef en nuttig…
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Vr.+Antw. 76 – Betekenis

Christus lichaam eten = Zijn lijden gelovig aannemen 

en vergeving krijgen & 

door H.Geest met Lichaam ver1d (verenigd zijn); 

zo door één Geest leven en geregeerd worden
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Vr.+Antw. 76 – bewijs van bevel

Waar heeft de Here Jezus dit allemaal beloofd? 

Christus bij inzetting: brood is Mijn lichaam voor u 

verbroken; beker Mijn bloed voor u vergoten.

Mattheüs 26: 26-28;   

Marcus 14: 22-24;        

Lucas 22: 19-20; 

1Korintiërs 11:23-26;

1Korintiërs 10: 16-17
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Johannes 15: 16-17

16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u 

uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou 

heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou

blijven, opdat wat u 

ook maar van de 

Vader vraagt in Mijn 

Naam, Hij u dat 

geeft.

17 Dit gebied Ik u: 

dat u elkaar liefhebt.


